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Na toch wel een jaar met veel hindernissen komen we 

zo langzamerhand weer terug in het normale leven.  

 

Johan en ik besloten om nu eerst eens te gaan genie-

ten van een, waar wij van uitgingen, leuke relaxte va-

kantie. Af en toe een wandeling en genieten van de 

zon op ons favoriete eiland La Palma.  

Maar helaas, toen wij er 4 dagen waren, barstte de 

vulkaan uit en bleken wij in de gevarenzone te zitten. 

Halsoverkop je huisje uit om zo tot 3 maal toe in af-

wachting te zijn van een dak boven je hoofd.  

Eindelijk waren we weer gesetteld op veilige afstand 

van de vulkaan toen we alsnog plots weg moesten 

omdat we gerepatrieerd werden. Met de boot naar 

Tenerife en van daaruit werden we terug naar huis 

gevlogen.  

Blij dat we veilig thuis zijn, maar dan komt pas het 

besef van wat er allemaal gebeurd is. 

 

Thuisgekomen ging het gewone leven weer verder en 

konden we ons voorbereiden op het Internationaal 

Wandelevenement, dat gepland stond voor het 2e 

weekend van oktober.  

Op zaterdag stonden we om kwart over 8 klaar in 

Weert om bij dit evenement te gaan helpen. De ver-

zorgingstenten van OLAT werden opgezet en voorbe-

reid om de diverse wandelaars te voorzien van een 

natje en een droogje.  

Overdag was het heerlijk vertoeven in het warme 

zonnetje, maar in de nacht was het behoorlijk koud 

en mistig. Petje af voor de wandelaars die al uren aan 

het wandelen waren. Op zondag iets na 12 uur kon-

den we alles weer opruimen en afbreken.  

We kunnen terugkijken op een geslaagd weekend 

met weer nieuwe Kennedy-vrienden en Centurions er-

bij.  

 

Wat is het dan toch heerlijk dat je als vrijwilliger ook 

eens een leuke bijdrage kan leveren aan een wandel-

evenement.  

Met een moe maar voldaan gevoel keerden we terug 

naar huis.  

 

Nu op naar ons volgende evenement.  

Wie weet treffen we elkaar daar.  

 

 

-Petra Rommers- 

secretaris 
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DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORTTROFEE 

Jan van de Ven; Theo Tromp; Piet Knoester; Marinus van Roosmalen; Hein 

Lenders †; Ad Verbakel †; Ad van Asten; Otto Ahlers 
 

ERELEDEN 

Theo Tromp; Piet Knoester; Jan van de Ven; Jos Koolen †; Hein Lenders †; 

Marinus van Roosmalen; Ad van Asten; Ad Verbakel †; Toon van Wordra-

gen; Joop Wesseling; Mariet Ahlers; Mia Dielesen; Ad Ketelaars 
 

LEDEN VAN VERDIENSTE 

Jan Cortenbach; Tonnie en Bert † de Boer; Henk Plasman; Anton Stoop; Ad 

van Asten; Ben van der Velden; Ad Verbakel †; Mariet Ahlers; Mia Diele-

sen; Toon van Wordragen; Kees van Vessem; Sjaan Verbakel; Joop Wesse-

ling; Frans Peters; Lineke den Boer; Antoinet Gooren †; Ad Ketelaars; Otto 

Ahlers; Jo Willems; Frank Marchand; Mieke en Toon van Boxtel; Betsie van 

Mil; Johan van de Sande 
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OLAT COMMISSIES 
 

Langeafstand- Prestatie- en 
Snelwandelen 
Frank Marchand (voorzitter), Rob van 
Stuivenberg, Esther van der Velden, 
Rino Hamelink 
lps@olat.nl 
 

Dagwandeltochten 
Ad Ketelaars (bestuur/voorzitter), 
Johan van de Sande, Mia Dielesen 
dagtochten@olat.nl 
 

Clubreizen 
Ad Ketelaars (bestuur), Pierre Emans 
Isis la Croix (informatie) 
06-38255805 (18.00-20.00 uur) 
clubreizen@olat.nl 
 

OLAT Wandeldagen 
Joop Wesseling (bestuur/voorzitter), 
Ad Ketelaars, Anneriet Janssen, 
Mia Dielesen (secretariaat) 
040-2552742 
olat-wandeldagen@olat.nl 
 

Wandelen op Dinsdag 
Myriam van den Berg (coördinator) 
06-11838445 
wod@olat.nl 
 

Avond4daagse 
Joop Wesseling (bestuur) 
Ton Teerling 0492-342864 
 

Rooise Wandelingen 
Joop Wesseling (bestuur) 
Ton Teerling 0492-342864 
Betsie van Mil 0413-475454 
Johan van de Sande   06-22304965 
 

Wandelgroep Oirschot 
Marian van Son 06-12160535 
oirschot@olat.nl 
 

Wandelpaden 
Rob van Stuivenberg (bestuur/alg. 
coörd.) 
Jan van Berkel (Airbornepad) 
Theo Beelen (Graaf van Hornepad) 
Rob van Stuivenberg (Hertog Hen-
drikpad) 
 

Onderscheidingen 
p/a Myriam van den Berg 
Kloosterstraat 26, 5391 AB Nuland 
mvdberg@home.nl 
Voordrachten vóór 1 nov. indienen 
 

Technische ondersteuning 
Otto Ahlers 
 

OVERIG 
 

Boetiek/wandelgidsen 
Daniëlle van Stuivenberg 
0499-461415 boetiek@olat.nl 
 

Overnachting Vierdaagse 
Nijmegen 
Ad Ketelaars, Joop Wesseling 
Isis la Croix (informatie) 
06-38255805 (18.00-20.00 uur) 
overnachting4daagse@olat.nl 
 

Notuliste Bestuursvergadering 
Mariet Ahlers 
 

Vertrouwenscontactpersoon 
Corry Nooyens  06-51747572 
vertrouwenscontactpersoon@olat.nl 

Voorzitter 
Joop Wesseling 
Dorpsveld 33 
5258 MA Berlicum 
06-53909953 
voorzitter@olat.nl 
 
 
 
 
 

Penningmeester 
Ad Ketelaars 
Koninginnelaan 
108 
5491 JX Sint-
Oedenrode 
0413-475824 
penningmeester@ 
olat.nl 
 
 

Secretaris 
Petra Rommers 
Lange Tiende 3 
4891 WZ Rijsber-
gen 
076-5964027 
secretaris@olat.nl 
p.rommers@olat.nl 
 
 
 
 

Bestuurslid 
Rob van  
Stuivenberg 
Venuslaan 39 
5694 TD Breugel 
0499-461415 
06-13017236 
r.stuivenberg@ 
olat.nl 

 
Bestuurslid 
Ankie van Boxtel 
Luzerne 16 
5076 HM Haaren 
0411-623303 
06-27237862 
a.van.boxtel@ 
olat.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bankrekening: 1382.11.736 
t.n.v. OLAT Sint-Oedenrode 
IBAN: NL34 RABO 0138 2117 36 
BIC: RABONL2U 
 
 
 
 
 

 
 

Bestuurslid 
Marian van Son 
Kerkheiseweg 13 
5298 VE Liempde 
06-12160535 
m.van.son@olat.nl 
 
 
 
 
 

Bestuurslid 
Rino Hamelink 
Leemkuilenpad 32 
5683 NJ Best 
0499-850533 
r. hamelink@olat.nl 
 
 
 
 
 

Kandidaat-
Bestuurslid 
Jan Verschuren 
j.verschuren@olat.nl 
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15E ADVENTURE STORE WANDELTOCHT 

Op 3 oktober was het de hele dag slecht weer met 

veel regen. Hierdoor namen slechts 167 wandelaars 

deel aan deze tocht. Deelnemers waren tevreden 

over de route. 

 

30e INTERNATIONAAL WANDELEVENEMENT 

WEERT OP 9/10 OKTOBER 

Aan dit door OLAT georganiseerde evenement deden 

de volgende aantallen deelnemers mee: 

 30e Continental Centurion (100 E.M. = 160,934 

km) en/of 12e 24 uur: 

32 personen, waarvan 4 als wedstrijdloper 

 50 km wandelen of snelwandelen: 

3 personen, waarvan 1 als wedstrijdloper 

 10e 100 km van Weert: 

2 personen, waarvan 1 als wedstrijdloper 

 36e Kennedy-wandeltocht/50 E.M = 80,467 km: 

24 personen, waarvan 1 als wedstrijdloper 

De organisatie trof goed droog weer, maar de wan-

delaars en de verzorging hadden het ’s nachts wel 

erg koud. Voor een verslag zie pagina 12-14.  

 

AFGELASTING WINTERSERIETOCHT BERGHEM 

Helaas heeft OLAT moeten beslissen om de wandel-

tocht vanuit Berghem op 17 oktober te annuleren. 

Op dezelfde dag was er ook een ATB-tocht die door 

hetzelfde gebied liep. Daarbij zou onze wandeltocht 

maar liefst 18 keer de ATB-route kruisen: ofwel de 

fietsers kwamen ons achterop óf tegemoet. Dit was 

een dermate onveilige situatie dat OLAT onze wan-

delaars er niet aan wilde blootstellen. Ook het omlei-

den van onze wandelroutes was een onmogelijke 

taak. Door de vrijheden die de maatschappij weer 

heeft verkregen, zitten de zalen momenteel volge-

boekt met feesten en partijen. Verschuiven van deze 

tocht naar een andere zondag in oktober zat er niet 

in. Deze wandeltocht zal nu naar verwachting op 

zondag 22 mei 2022 plaatsvinden. Onze excuses 

voor het ongemak, maar dit leek het bestuur van 

OLAT de beste beslissing. 
 

WANDELEN OP DINSDAG 

Eind oktober heeft de laatste WoD coronaproof wan-

deling plaatsgevonden. Vanaf november is alles weer 

gewoon als voorheen. 
 

WANDELGIDS GRAAF VAN HORNEPAD 

Er is opdracht gegeven aan Drukkerij SNEP voor de 

6e druk van de wandelgids Graaf van Hornepad. 

Theo Beelen en Otto Ahlers hebben tezamen met de 

markeerders de hele route nagelopen en waar nodig 

aangepast. Dit alles is verwerkt in deze nieuwe druk. 
 

LIBERATION ROUTE EUROPE 

De Liberation Route Europe, door de Raad van Euro-

pa officieel erkend als Culturele Route, is een net-

werk van maar liefst 10.000 kilometer aan wandel-

routes langs musea, monumenten, begraafplaatsen 

en historische locaties die herinneren aan de laatste 

fase van de Tweede Wereldoorlog. Met honderden 

plekken en verhalen, verspreid over tien Europese 

landen, verbindt de Liberation Route Europe de re-

gio’s waar de geallieerden in 1943-1945 hun opmars 

maakten. 

Brabant is onderdeel van de route. In de gemeente 

Meierijstad is vrijdag 17 september op de Vlagheide, 

in aanwezigheid van onze voorzitter, een zogenaam-

de ‘Vector of Memory’ onthuld. De Brabantse etappe 

volgt het OLAT Airborne Wandelpad en vertelt het 

verhaal van Operation Market Garden, waarbij we-

gen en bruggen moesten worden veroverd om het 

geallieerde leger naar Arnhem te laten 

doorstoten.  

Voor info zie:  

https://www.liberationroute.com/nl/

hiking 



 

 

In artikel 8 lid 7 van onze nieuwe statuten staat: 

De leden van het bestuur worden benoemd voor een 

periode van drie jaren en treden af volgens een door 

het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuurs-

leden zijn terstond hernoembaar. Wie in een tussen-

tijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de 

plaats van zijn voorganger in. 

 

In de bestuursvergadering van oktober 2021 is door 

het bestuur het rooster van aftreden als volgt vastge-

steld: 

2022 secretaris; bestuurslid 1; bestuurslid 4 

2023 voorzitter; bestuurslid 2; bestuurslid 5 

2024 penningmeester; bestuurslid 3; bestuurslid 6 

2025 secretaris; bestuurslid 1; bestuurslid 4 

2026 voorzitter; bestuurslid 2; bestuurslid 5 

2027 penningmeester; bestuurslid 3; bestuurslid 6 

2028 secretaris; bestuurslid 1; bestuurslid 4 

2029 voorzitter; bestuurslid 2; bestuurslid 5 

2030 penningmeester; bestuurslid 3; bestuurslid 6 

 

Bezetting huidige bestuursfuncties: 

Voorzitter: Joop Wesseling 

Secretaris: Petra Rommers 

Penningmeester: Ad Ketelaars 

Bestuurslid 1: Marian van Son 

Bestuurslid 2: Ankie van Boxtel 

Bestuurslid 3: Rob van Stuivenberg 

Bestuurslid 4: kandidaat-bestuurslid 

 Jan Verschuren 

Bestuurslid 5: Rino Hamelink 

Bestuurslid 6: vacature 
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Voor onze nieuwe leden even ter 

opheldering: laatstgenoemde trofee 

wordt slechts een enkele keer uitge-

reikt bij zeer uitzonderlijke verdien-

sten voor OLAT. 

 

Ondanks het feit dat hij sinds half 

juli 2021 in het verzorgingshuis De 

Eerdbrand in Eindhoven verblijft, is 

hij nog steeds een echte OLAT-fan. 

Hij heeft niet alleen 25 Nijmeegse 

Vierdaagses op zijn naam, maar ook 

68 Kennedymarsen, waaronder 23 x 

Someren, 26 x Bergeijk en 19 x Sit-

tard. Verder was hij natuurlijk een 

uitmuntend hoofdredacteur van 

OLATNieuws. 

 

Ad heeft inmiddels zijn wandel-

schoenen op Marktplaats gezet en 

daarvoor in de plaats gekomen zijn 

enkele rollators voor zowel binnen- 

als buitengebruik. Al ‘rollende’ heeft 

Ad het heel goed naar zijn zin op de 

afdeling ‘t Anker’, waar hij zich, 

weliswaar niet op topsnelheid maar 

wel op eigen gelegenheid, weet te 

bewegen. 

Spijtig genoeg was er voor zijn 

vrouw Dini geen plaats in het ver-

zorgingshuis; zij hoopt t.z.t. als er 

een ruimte vrij komt ook een plekje 

te vinden in De Eerdbrand. 

 

Ad is nog steeds enorm geïnteres-

seerd in het wel en wee van OLAT 

en hij zou het heel leuk vinden nog 

eens een kaartje of berichtje te ont-

vangen van ‘oude bekenden’. 

 

Zijn adres is: 

Eerdbrand Archipel 

Waddenzeelaan 2,  

5628 HB Eindhoven 

t.a.v. de heer Ad van Asten,  

’t Anker, kamer 7 

 

e-mail: a.asten1@chello.nl 

 

Ook Dini zal een kaartje op prijs 

stellen: 

Dini van Asten 

Lupinelaan 27 

5691 WC  Son en Breugel 

 

 

-Lies Wesseling- 

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij ons Erelid en ook Drager van de Cornelis 

van Montforttrofee Ad van Asten, inmiddels 86 jaar jong. 

Hoe zou het toch zijn met …. ? 



 

 

OLAT zoekt vrijwilligers voor diverse werkzaam-

heden. Deze vrijwilligers zijn nodig om de diver-

se activiteiten op een soepele wijze uit te kunnen 

voeren. De wandelaars zullen je hiervoor dank-

baar zijn en OLAT organiseert jaarlijks een vrij-

willigersdag voor haar vrijwilligers.  

 

 

Momenteel zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de 

volgende taken: 

 

Verzorging tijdens de Vierdaagse van Nijmegen 

 

 Medewerkers (m/v) in de verzorging tijdens Nij-

meegse 4daagse. 

Wil je 1 of meer dagen komen helpen? Tijdens de 

Vierdaagse van Nijmegen is OLAT dagelijks present 

met een verzorgingspost. De vrijwilligers moeten 

dagelijks om 04.00 uur aanwezig zijn en zijn rond 

14.30 uur klaar met hun werkzaamheden. Eventu-

eel kan men gebruik maken van een gratis slaap-

plaats in Ganzenheuvel in Nijmegen.  

 

 Chauffeur met groot rijbewijs.  

Deze bestuurt de vrachtauto verzorging tijdens de 

Vierdaagse van Nijmegen. De werkzaamheden be-

ginnen op maandag en eindigen op zaterdag. Je 

overnacht gratis op een camping bij Nijmegen. Je 

helpt dagelijks bij het opbouwen van de verzor-

gingspost en bij het laden en lossen van de vracht-

auto. 

 

 Assistent van de chauffeur. 

De werkzaamheden beginnen op maandag en eindi-

gen op zaterdag. Je overnacht gratis op een cam-

ping bij Nijmegen. Je helpt dagelijks bij het opbou-

wen van de verzorgingspost en bij het laden en los-

sen van de vrachtauto. 

 

Wil je meer weten? Bel dan met Joop Wesseling, tele-

foon 06-53909953. Aanmelden kan eveneens bij Joop 

of via voorzitter@olat.nl 

 

 

Medewerker (m/v) redactie OLATNieuws 

Je helpt mee met het voorbereiden en bewerken van 

aangeleverde teksten, kiest en/of bewerkt foto’s bij ar-

tikelen en denkt mee over inhoud en layout van het 

clubblad. Je levert eventueel ook zelf artikelen aan. Je 

beschikt over een grote taalvaardigheid en kunt goed 

met een computer overweg. De werkzaamheden vin-

den hoofdzakelijk vanuit huis plaats via een server. 

Inlichtingen en aanmelden bij Lineke den Boer, tele-

foon 0413-475824. 

 

 

Medewerkers dagtochten 

 

 Coördinator (m/v) verzorging. 

Je coördineert de verzorging tijdens de dagtochten 

van OLAT, zoals het laden en lossen, het verzorgen 

van de inkopen, het klaarzetten en verdelen over 

de posten. Geeft leiding bij de opbouw en het afbre-

ken van de verzorgingsposten. Je stuurt de mede-

werkers verzorgingsposten aan. Je beheert het ma-

teriaal van de verzorgingsposten. 

 

 Medewerkers (m/v) op de verzorgingsposten. 

Je helpt bij de opbouw van de verzorgingspost, je 

zet mede koffie/thee/soep, je bedient de wande-

laars vanuit de verzorgingspost en je helpt bij het 

afbreken en opruimen van de verzorgingspost. 

Iedere hulp is welkom, dus ook met één of enkele 

keren meehelpen zijn we blij.  

Inlichtingen en aanmelden bij Joop Wesseling, tele-

foon 06-53909953 of dagtochten@olat.nl 

 

 Uitpijlers wandelroute (1 dag voor de wandeltocht 

de pijlen ophangen), voorlopers (vertrek ‘s morgens 

1 uur vóór aanvang wandeltocht; controle van de 

route en onderweg eventueel verdwenen pijlen her-

stellen) en afpijlers (ophalen van de pijlen; aanvang 

nadat de wandelaars zijn vertrokken).  Iedere hulp 

is welkom, dus ook met één of enkele keren mee-

helpen zijn we blij. 

Inlichtingen en aanmelden bij Rob van Stuivenberg, 

telefoon 06-13017236 of r.stuivenberg@olat.nl 
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De winterserietocht van november start vanuit 

het gemeenschapshuis De Brink aan het Sint-

Antoniusplein in Eerde (ofwel in het Veghelse 

dialect: d'Eerd). 

Eerde is een kerkdorp dat tot gemeente Meierij-

stad behoort. In vroegere jaren waren het dorp 

en de omliggende buurtschappen en landerijen 

als een lappendeken verdeeld onder de dorpen 

Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel.  

Het telt zo’n 1.400 inwoners en die zullen zich op 

de vroege zondagochtend van 21 november wel 

afvragen wat al die auto’s komen doen in hun, 

normaal gesproken, zo rustige dorp …. 

WANDELEN! Genieten van een heerlijke late-

herfstwandeling!  

 

De route van vandaag leidt de wandelaars door de 

voornamelijk landelijke omgeving van Eerde (de naam 

Eerde betekent namelijk 'beploegde grond, bouwland’) 

en door het mooie natuurgebied Wijboschbroek. De 

langste twee afstanden lopen door het landbouwgebied 

de Schijndelse Heide en doen ook de Geelders aan. 

 

Al snel na de start steken alle wandelaars een water-

loop over. En is er geen brug, maar daar heeft OLAT 

een oplossing voor: de eigen OLAT-brug wordt uit de 

opslag gehaald en het probleem is verholpen. 

We lopen een stukje langs het Duits Lijntje. In deze 

regio ontkom je daar niet aan. Maar het is geen straf. 

Leuk om langs de oude spoorbielzen te lopen en te be-

denken dat hier tot 1983 nog goederentreinen reden. 

 

Inmiddels zijn we aan de andere kant van de A50 be-

land en lopen we door een natuurgebiedje langs de 

beek de Biezenloop. Apart te ervaren dat zo dicht 

naast het Veghelse industrieterrein mooie stukjes na-

tuur liggen! 

Via een fietspad gaan we weer onder de A50 door en 

komen we in een open landelijk gebied. De populieren, 

die hier duidelijk maken dat we in de Meierij zijn, zijn 

inmiddels kaal. Mooi om de silhouetten van de bomen 

weer te zien.  

Via autoluwe wegen lopen we naar het Wijboschbroek. 

 

Even wat achtergrondinformatie. 

Het Wijboschbroek is een natuurgebied dat wordt be-

heerd door Staatsbosbeheer. Het is ontstaan als ont-

ginning van een oorspronkelijk broeklandschap.  

De natuur is er heel gevarieerd. Op de lagere delen 

vinden we broekbossen met elzen en vogelkers. Maar 

we treffen er ook de typische boomweiden en lanen 

met populieren. Op de hogere delen is naaldbos, maar 

er zijn ook stukken eikenbos te vinden.  

 

En in deze tijd van het jaar zijn het juist de inlandse 

eiken die nog fraai in herfsttooi zijn. Misschien treffen 

we het en schijnt de zon. Dan kleuren de bladeren 

prachtig goudgeel. 

Onze routebouwers, Johan en Johanna van 

de Sande, hebben een mooie route door dit 

bijzondere gebied uitgezet.  

We lopen afwisselend op smalle paadjes en 

bredere dreven. Zodra we aan de rand van 

het bos komen, zien we de tentdoeken van 

de koffiepost. En we weten dat hier de OLAT-

vrijwilligers op ons wachten met een beker-

tje warme koffie of thee. Altijd een fijn mo-

ment, even zitten, even bijpraten en dan 

snel weer op pad. Want we komen immers 

om te wandelen! 

 

Na de pauze volgt een routesplitsing: de 10, 

15 en 30 km gaan linksaf; de 20 en 40 km 

rechtsaf. 
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De lopers op deze laatstgenoemde afstanden gaan het 

Wijboschbroek verder verkennen.  

Heel mooie wandelkilometers volgen, dan weer door 

het bos, dan weer langs weilanden of langs de fraaie 

Biezenloop. Als er nog geen nachtvorst is geweest, 

staan hier dikwijls volop vliegenzwammen! Je kent ze 

wel: rood met witte stippen. 

 

We buigen af en lopen door een open gedeelte van het 

Wijboschbroek. Een leuk pad met bruggetje langs de 

schapenwei leidt de wandelaars naar de caférust bij De 

Schaapskooi, een uniek plekje in Schijndel! 

Je ziet hier een authentieke Vlaamse schuur, een ver-

bouwde wagenschuur, een hooiberg met een kap-

schuur en de hop-est, de droogschuur voor de hop die 

hier geteeld wordt. En natuurlijk tref je hier de in-

heemse schapenrassen én in de Hoenderhof bijzondere 

kippenrassen. Behalve dat je hier een lekkere kop kof-

fie kunt ‘krijgen’, is het zeker een plek om even rond 

te kijken. 

 

Na deze bijzondere pauzeplek lopen we weer aan. 

Dichtbij het gehuchtje Hoeves treffen we de andere 

wandelaars, die ondertussen een doorsteekje hebben 

gemaakt. Alle afstanden zijn nu even samen. 

We komen op een lang pad langs een visvijver. We lo-

pen hier op particulier grondgebied met diverse vijvers 

en fraaie begroeiing. Degenen die tijdens de OLAT 

Wandeldagen de dag van Eerde gelopen hebben, zul-

len dit fraaie stukje herkennen! Het is er zo bijzonder 

dat het jammer zou zijn om dit stukje niet opnieuw te 

verwerken in de route. 

We gaan richting de voormalige vuilstortplaats Vlag-

heide, nu een begroeide grasheuvel met, als je op de 

top staat, een fantastisch uitzicht. Bij goed weer is 

zelfs het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch te zien. De 

wandelaars die 10 of 15 km lopen, mogen naar boven. 

De anderen gaan op weg naar het nieuwe landgoed De 

Rijt.  

Er volgt een splitsing voor de wandelaars op de 10 en 

15 km-route. De lopers op de kortste afstand gaan te-

rug naar Eerde. Zij lopen door een mooi stukje bos en 

gaan via zandwegen terug naar de finish. 

De 15 km-route komt net voor het landgoed weer 

even samen met de lopers op de 20, 30 en 40 km.  

 

Het nieuwe landgoed De Rijt, dat steeds meer vorm 

krijgt, is een variatie van nieuwe natuur en mooie wa-

terpartijen. We lopen over het landgoed en gaan een 

lange brug over. Hierna gaan de lopers op de 15 en 20 

km via mooie, landelijke zandwegen op weg naar de 

soeppost. 

De twee langste afstanden, de 30 en 40 km, gaan op 

weg naar de kleine koffiepost. Deze treffen ze vlakbij 

de Schijndelseweg, onder de carport bij een boerderij. 

Het is zo leuk om de gastvrijheid en medewerking te 

ervaren als je vraagt naar een plekje voor de wagen-

rust. Maar daarvoor zijn we dan ook in Brabant!  

 

Na opnieuw een warm bekertje koffie of thee gaat de 

route naar de Schijndelse Heide. Deze naam is wat 

misleidend. Het is een groot landbouwgebied met 

voornamelijk zandwegen. Je kunt hier even lekker 

doorstappen en ondertussen genieten van weidse uit-

zichten. De mais is er immers al weer een tijdje af en 

de akkers zijn omgeploegd.  

We treffen hier opnieuw restanten van het Duits Lijn-

tje.  

 

Dan zien we in de verte een bosgebied, het mooie na-

tuurgebied de Geelders. Zodra we voorbij de slagboom 

zijn, staan we direct midden in de natuur. In dit mooie 

gebied tref je afwisselend leembos, loofbos, stukjes 

weiland en kleine heidevelden. Het gebied maakt deel 

uit van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het is 

een bijzonder gebied. Let bijvoorbeeld eens op de ra-

batten, ontstaan in de jaren ’30 van de 20e eeuw. De-

ze zijn door mensenhanden opgeworpen in het kader 

Sint-Janspontje 

hopbellenteelt 
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van de werkvoorziening. Op de rabatten werden eiken 

aangeplant voor de winning van eikenschors voor de 

leerlooierij en voor de productie van hakhout. De bre-

de dreven dienden voor de afvoer van dit hout. Dit ge-

beurde nog met paard en wagen. Het hakhoutbeheer 

is in 1975 gestopt, waarna Staatsbosbeheer zich meer 

en meer inspande om de Geelders om te vormen tot 

een natuurlijk en gevarieerd bosgebied. En dat dit ge-

lukt is, zien we vandaag met eigen ogen. 

 

Al snel is er een splitsing. Beide afstanden lopen door 

de Geelders, maar de lopers op de 40 km moeten 

meer kilometers maken en maken een royalere lus. 

Bovendien gaat de langste afstand ook nog in de rich-

ting van Liempde. De wandelaars lopen door een fraai 

oud boerenlandschap. De dreven met populieren ma-

ken wel heel duidelijk dat we hier in de Meierij zijn! 

Ook de Dommel laat zich verscheidene keren zien. Via 

een brug komen we aan de overzijde. Om weer terug 

te komen heb je ditmaal de benen niet nodig. Want 

daar wacht het leuke Sint-Jans(trek)pontje. Hier komt 

het even aan op de spierkracht van je armen om aan 

de overkant van de Dommel te komen. 

 

Wat verderop, in de Maai, komen beide afstanden 

weer samen (Maai betekent: land dat gemaaid wordt). 

Het maaisel diende als voer voor de dieren en als 

strooisel in de stal. Uiteindelijk belandde dit, vermengd 

met de mest uit de stal, weer op de akker. Door dit 

eeuwenlange gebruik ontstonden bolle akkers. Dit is 

nog goed zichtbaar. Let maar eens op. 

 

Spoedig is er weer een rustmoment, ditmaal een café-

rust, en wel op een bekend adres: bij D’n Toel in Ol-

land.  

 

Inmiddels zijn we op de terugweg. Opnieuw gaat de 

route naar de Schijndelse Heide. Maar ditmaal lopen 

we wat zuidelijker en treffen we geen landbouwgebied, 

maar passeren we een golfbaan.  

We lopen verder door het open gebied en steken de 

weg Schijndel-Sint-Oedenrode over. Iets verderop zien 

we wandelaars aankomen en is de samenkomst met 

degenen die 15 of 20 km lopen. 

Nog weer iets verder zien we de OLAT-tent staan: de 

soeppost! Deze staat bij het melkveebedrijf Het Melk-

wagentje aan het Sterrebos. Het zal een gezellig tref-

fen zijn onder het genot van een heerlijk warm dam-

pend herfstsoepje! 

 

Het laatste deel van de winterserietocht breekt aan. 

Nog een klein uurtje wandelen, maar wel nog een klein 

uurtje genieten. Onze routebouwers hebben een mooi 

laatste stukje voor ons in petto. We komen eerst door 

een bosgebiedje waar we nog even kunnen genieten 

van de late herfst met z’n fraaie bladverkleuring. We 

lopen over brede zandwegen, langs akkers en komen 

dan bij de Eerdse Bergen, een bijzonder stukje stuif-

zandduin. Dit is ontstaan door intensief gebruik van de 

Schijndelse Heide. Toen het stuifzand het dorp Eerde 

dreigde onder te stuiven, werd het gebied rond 1700 

met eikenhakhout beplant. Hierdoor ontstonden de ty-

perende stuifwallen van dit natuurgebiedje.  

 

Dan is er de laatste samenkomst, de wandelaars die 

10 km lopen voegen in. Samen leggen we het laatste 

stukje af en gaan nog een berg over. Dan lopen we 

Eerde in en al snel zien we gemeenschapshuis De 

Brink.  

 

We kunnen terugkijken op een prachtige, afwisselende 

wandeling!  

 

Geniet ervan! 

 

 

-Myriam van den Berg- 

Vlagheide 



 

 

Hebben jullie dat ook wel eens: eindelijk moest die rugzak maar 

een keer gewassen worden. Honderd keer gebruikt, nat, droog, 

meegesjouwd door velden en wegen, op de grond gezet, soms in 

de modder. Op een keer rook dat niet zo fris meer en deed ik hem 

in bad. 

Mijn rugzak 
Wat gaat altijd mee? 

Dus, dan moet je hem leegmaken 

en wat je dan tegenkomt!! Tenmin-

ste in mijn geval: theezakjes (altijd 

gemakkelijk) touwtjes, elastiekjes, 

schrijfblokje (ben nog van de oude 

stempel). Ja en natuurlijk mond-

kapjes. Verder veel te veel pennen, 

gelukkig ook een potlood, want dat 

schrijft altijd (als de punt er nog 

aanzit).  

 

En dan dat steentje van Stef! Heel 

bijzonder, dat wandelt al jaren mee.  

 

Jammer genoeg heb ik Stef te kort 

gekend.  

Hij was niet alleen een fervent fiet-

ser, maar ook wandelaar. Hij was 

leraar klassieke talen en heeft veel 

mensen kennis laten maken met de 

oudheid, met name Rome. Hij liep 

ook alleen zijn pelgrimstocht naar 

Rome en had iets met stenen uit de 

oudheid. 

 

Bij zijn uitvaart kwam dit allemaal 

ter sprake en bij zijn afscheid 

mochten we een steentje van Stef 

als aandenken meenemen. Dus met 

een steentje van Stef in mijn rug-

zak loopt Stef altijd met mij mee. 

Voor mij was de boodschap: kijk 

zelf maar wat op je pad komt, al 

wandelend of niet, maak vooral wat 

van je leven. 

 

Wat is bij jullie een bijzonder iets 

dat in je rugzak of heuptas etc. 

meegaat en waarom? 

 

Stuur een mailtje naar 

olatnieuws@olat.nl. 

Ik wil je ook helpen met het op pa-

pier zetten, via een telefoontje of 

een bezoekje. 

 

Wij laten ons verrassen! 

 

 

-Lies Wesseling- 
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Twee keer kon het IWE niet doorgaan. In mei 2020 én mei 2021 moest het van-

wege Covid worden afgelast. Maar op 9 en 10 oktober was het zover: de snelle 

wandelaars mochten weer.  

Heel druk was het niet, maar de 61 lopers die naar Weert kwamen hadden er veel 

zin in. Zou het gaan lukken Kennedyvriend of Continental Centurion worden? 

Internationaal Wandel Evenement 
9 en 10 oktober 

12 

Een korte toelichting op het IWE 

Eén keer per jaar kunnen wande-

laars meedoen aan het IWE. Het 

ene jaar in Weert, georganiseerd 

door OLAT, het andere jaar in 

Schiedam waar RWV de organisatie 

op zich neemt. 

De volgende onderdelen stonden op 

het programma: 

 30e Continental Centurion (100 

E.M. = 160,934 km) 

 12e 24 uur van Weert 

 10e 100 kilometer van Weert 

 36e Kennedy-wandeltocht (50 

E.M. = 80,467 km) 

 50 kilometer Wedstrijd dagtocht. 

Niet iets wat je ‘zomaar’ doet. 

Alle deelnemers hebben hier lang 

voor getraind. 

 

Weer 

De weergoden waren verdeeld: za-

terdag overdag was het lekker 

weer. Misschien zelfs aan de warme 

kant voor de wandelaars. De nacht 

was koud en mistig en voor nie-

mand aangenaam. Niet alleen de 

vrijwilligers en toeschouwers (ja, 

die zijn er ’s nachts ook!), maar ook 

de wandelaars hadden het koud. 

Zondagochtend trok de mist geluk-

kig snel op en kwam de zon weer 

tevoorschijn. 

 

Succes 

Voor veel deelnemers werd het IWE 

een succes. 

Jack Kessels liep de 50 km en was 

dik tevreden over de tijd die hij ge-

lopen had. 

Maar liefst 12 wandelaars liepen de 

50 EM (80,467 km) binnen de 12 

uur. Vier van hen hadden de titel 

‘Kennedyvriend’ al. Daaronder Re-

my van den Brand en Rob van Stui-

venberg. De andere acht mogen 

vanaf nu deze titel aan hun palma-

res toevoegen. Een geweldige pres-

tatie en een hele eer. Zij kregen de 

unieke speld die bij Kennedyvriend 

zijn hoort. 

Vijf ‘nieuwelingen’ zijn OLAT-lid: 

Huub Janssen, Jan Sinot, Patrick 

Nijssen, Jacqueline van Drongelen 

en Ad Bijnen. Allemaal van harte 

gefeliciteerd! 

8 nieuwe Kennedyvrienden 
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Ook Rageni Goeptar-Sewnarain en Kees Bierbooms liepen de Kennedymars. 

 

160 kilometer / 24 uur 

Het zwaarste onderdeel van het IWE is natuurlijk 160 km binnen 24 uur lo-

pen. Dat is niet voor iedereen weggelegd en er zijn heel wat trainingsuren 

aan vooraf gegaan.  

Arie Kandelaars mag zich vanaf nu ook Continental Centurion 491 noemen. 

Hij hield bijna 40 minuten over en kwam dolgelukkig en trots over de 

streep. Arie, een dikke proficiat voor jou. 

Er waren nog 6 deelnemers die de unieke Centurion-

speld mee naar huis mochten nemen. 

“Ik ben supertrots op die speld. Diploma’s stop je in 

een la. De Centurionspeld heeft een ereplaatsje in 

mijn huis”, zei een van wandelaars die bij een vorige 

editie de titel al verdiende. 

Adrie Ros en Jan Dinnissen maakten de 24 uur vol; 

Gertrude Achterberg, Roelof Otten en Hanny Klump-

kens zochten na 38, 35 en 34 rondjes van 3,2 km de 

warme douche op.  

Heel verrassend was Rogier Noldus die niet gepland, 

maar toch Honderdman werd. Bijzonder omdat deze 

man helemaal niet uit de wandelwereld, maar uit de 

(ultra)marathonwereld komt! Dat zijn conditie goed 

was, wist hij wel. Dat hij ook goed en zo snel kon 

wandelen, was voor hemzelf een verrassing. Hij was 

supertrots! En dat mag zeker. Honderdman 79 in een 

tijd van 11:24:22! 

Op de 160 km namen 3 Belgische wandelaars de 

prijzen mee naar huis. De snelste, Peter Asselman, 

trouwe deelnemer aan het IWE, liep de 160 km bin-

nen 20 uur. Dat was zijn doel voor deze editie en hij 

heeft het gehaald. 

 

Vrijwilligers 

De organisatie kijkt tevreden terug op het IWE. Ge-

lukkig heeft de LPS het evenement door laten gaan. 

De vele blije gezichten en de mooie prestaties waren 

het allemaal waard. 

Een speciaal woord van dank hier voor de vrijwil-

ligers. Maar liefst 23 mensen hadden zich aangemeld 

om de verzorging en andere werkzaamheden op zich 

te nemen. Een flink aantal is 24 uur in touw geweest. 

Ze hebben geen speldje gekregen, maar verdienen 

wel een groot compliment. 

 

Het IWE was koud achter de rug of de LPS boog zich over de Nacht van 

OLAT die op 5/6 november plaatsvond. Daarover in het volgende OLAT-

nummer vast meer. 

 

Voor alle uitslagen ga naar: 

www.olat.nl/lange afstanden/Internationaal Wandelevenement 

 

 

-Frank Marchand en Gerda Woestenberg- 

 

 

Op de volgende pagina een terugblik door een deelneemster:  

Jacqueline van Drongelen. 

Arie Kandelaars 

Rogier Noldus 
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Om 11.00 uur waren we bij de atletiekbaan in Weert om de start te kunnen 

meemaken van de 24-uurs wedstrijd en de 50 km. 24 uur wandelen: wat 

doen mensen zich aan?  

Om stipt 12.00 uur zijn de wandelaars gestart. Na een paar rondjes ben ik 

even een rondje meegewandeld met Larissa. Kon ik meteen in het licht zien 

waar boomwortels en tegels omhoog lagen.  

Tom had me weer opgehaald en we moesten nog opschieten omdat ik op 

tijd terug wilde zijn voor de finish van de 50 km. Larissa had haar snelle 

schoenen aan en de knop omgezet; ze ging als een malle over dat par-

cours. Echt super.  

Zelf moest ik om 20.00 uur starten. De zenuwen vlo-

gen de hele dag al door mijn lijf. Een paar keer op 

het toilet gezeten en dacht: dat ben ik mooi kwijt.  

Van Frank mocht ik even kijken wat er allemaal te 

krijgen was in de verzorgingsstraat. Heel veel, super, 

maar ik kan echt niet eten onder het lopen. Wel een 

gezellige boel daar met Petra, Johan en Hennie en 

ook Tom en Bertus hielpen in de nachtelijke uren.  

Allemaal super bedankt. En dat met die kou, diep 

respect.  

Om 20.00 uur ging het startschot. Ik ging te snel 

weg, tja, ook dat moet je leren. Ik liep heerlijk maar 

kreeg nog wel eens de opmerking dat ik ook wel wat 

rustiger mocht lopen. Maar zeg eerlijk, na anderhalf 

jaar snelwandelen, ik ging nu toch echt voor de tijd. 

Ik kreeg ook wel te horen dat ik mooi liep, dus ach 

ja. 

Dus knop om en gaan. Geweldig onze eigen verzor-

ging: Frans, Monique, Carla, Patricia en weet ik nog 

wie allemaal.  

 

Helaas waren er ook veel uitvallers. Onderweg moest 

ik jammer genoeg toch het toilet opzoeken. Echt zon-

de, 4,5 minuut verspeeld, maar het kon echt niet an-

ders. Het was ook prettig dat ik af en toe de ouders 

en broer van Edwin zag en Frank, Gerda en Gijs op 

de fiets. Toch fijn, dan weet je zeker dat je niet de 

verkeerde kant op loopt. 25 rondjes tja.... Het laatste 

rondje … de mist speelde me parten, maar ik dacht: 

nu doorgaan. Ik wilde waardig over die finish.  

Toen ik de baan op kwam, kreeg ik tranen in de 

ogen. Ze klapten en riepen me toe. Echt zo lief dat er 

zoveel stonden. Ook mensen die ik totaal niet ver-

wachtte. Dank jullie wel, het gaf me vleugels. Nog 

een rondje op de baan tot het keerpunt en toen terug 

via baan 1 naar de finish. Ik heb er alles uitgegooid 

wat ik nog over had en kwam met een mooie tijd van 10.33.09 over de fi-

nish.  

 

Ik bedank OLAT, RWV en alle vrijwilligers en iedereen die aanwezig was 

voor dit mooie weekend.  

Bij de prijsuitreiking kreeg ik mijn felbegeerde speld en 2 bekers: voor 1e 

dame op de 80 km en voor de 2e plaats op de 80 km in het eindklasse-

ment.  

We zijn even teruggegaan naar ons huisje, maar we waren op tijd weer te-

rug. Ik wilde heel graag de 24-uurs over de finish zien komen. Cora, echt 

super, dikke proficiat en natuurlijk verder ook iedereen gefeliciteerd.   

 

 

-Jacqueline van Drongelen- 

Finish 

Start 
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In april 1945 zat in Kamp Westerbork een groep van 116 vrouwelijke politieke 

gevangenen opgesloten. Met de bevrijding in zicht werden deze vrouwen in de 

nacht van 11 op 12 april op een mars gestuurd, begeleid door een groot aantal 

bewakers. Ze liepen vanaf Kamp Westerbork naar Groningen en vanuit daar rich-

ting Visvliet. Daar werden ze op 14 april 1945 bevrijd.  

Vrouwenmars 
17 september 

Deze vrouwelijke politieke gevan-

genen zaten vast voor verzetswerk 

en zijn vanuit verschillende gevan-

genissen, zoals de Koning Willem II 

kazerne in Apeldoorn, het Huis van 

Bewaring in Doetinchem, Zwolle en 

Groningen, terechtgekomen in 

Kamp Westerbork. Hier werden 

hun haren afgeknipt en droegen ze 

een blauwe overall met hun num-

mer op de rug. Ze kwamen terecht 

in de strafbarakken en werden be-

waakt door Duitse grenswachters. 

De groep leefde gescheiden van de 

achtergebleven Joodse gevangenen 

in het kamp. 

Op 11 april 1945 zijn de Canade-

zen tientallen kilometers van het 

kamp verwijderd. De Duitsers wil-

den niet dat de 116 vrouwelijke 

politieke gevangenen in handen 

van de Canadezen zouden vallen. 

Daarom vertrokken ze onder bege-

leiding van een groot aantal Duitse 

soldaten die avond om 23.00 uur 

te voet. Er gingen verschillende ge-

ruchten over de bestemming: de 

gevangenis van Leeuwarden, Gro-

ningen of toch via de Afsluitdijk 

naar het Oranjehotel in Schevenin-

gen? 

 

Tijdens deze bijzondere eenmalige 

wandeling treden wij in de voet-

sporen van deze 116 vrouwen.  

 

Onze dag begint met verzamelen 

bij het station van Groningen, waar 

wij met bussen worden vervoerd 

naar Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork. Tijdens onze busreis 

wordt er een podcast uitgezonden 

die ons laat meebeleven hoe het de 

vrouwen destijds is vergaan.  

Aangekomen in Westerbork lopen 

wij gezamenlijk onder begeleiding 

van Guido Abuys van het Herinne-

ringscentrum naar het kamp-

terrein, waar we bij strafbarak 67 

een paar korte toespraken te horen 

krijgen. O.a. wordt verteld dat de-

ze vrouwen politieke gevangen wa-

ren, maar helemaal niks met poli-

tiek te maken hadden.  

Ze werkten mee in het verzet. Ze 

waren koerierster of ze hadden bij-

voorbeeld onderduikers verstopt.  

 

Er wordt een overall getoond: 

blauw met een rood cijfer op de 

rug. Dit was de kleding die de 

vrouwen destijds droegen. Ook een 

witte band met een cijfer die om de 

linkerarm gedragen diende te wor-

den. Er komt een kleindochter van 

Willempje Burger-Boeve aan het 

woord, die samen met haar zussen 

meeloopt. 

"Van familieverhalen weten we dat 

oma één van de vrouwen was die 

van Kamp Westerbork naar Gronin-

gen liep. Zij wist niet beter dan dat 

ze uiteindelijk gefusilleerd zou wor-

den", vertelt kleindochter Wilma 

Stoelinga. Tenslotte worden alle 

116 nummers met de bijhorende 

namen opgelezen. 

 

Wij dragen dan geen overall, maar 

wel hebben wij allemaal een witte 

band voorzien van een nummer. 
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Mijn nummer is 33 en staat voor 

de naam Jantje Adams. De groep 

van 116 vrouwen wordt nu opge-

splitst in 3 groepen van 40. Ik mag 

in groep 1 meelopen. De route op 

zich zal geen indruk maken, maar 

de reden van deze tocht des te 

meer.  

 

Na het verlaten van het kamp-

terrein gaan we een lang en vooral 

nat graspad op. Na het verlaten 

van het bosgebied en graspad zul-

len we voor de rest alleen nog ver-

harde weg gaan volgen. Door 

Amen en naar Ekehaar, daar is een 

eerste rustpost. De meesten van 

mijn groep stormen meteen op het 

toilet af, maar ik ga eerst aan een 

bakkie thee.  

In een theatertje kunnen we van 

een prachtig muzieknummer genie-

ten dat aansluit op ons thema.  

Een kleine 20 minuten later gaan 

we weer op pad; groep 2 is inmid-

dels al gearriveerd.  

 

Ik loop voorop samen met Carola, 

maar als we net in Rolde komen, 

loopt het mis. De app geeft een an-

dere route aan dan mijn gps. Na 

kort overleg met Peter Velthuis, die 

deze tocht organiseert, wordt be-

sloten dat de gps moet worden ge-

volgd. Vanaf dat moment loop ik 

dus voorop en mag ik de groep ook 

in snelheid leiden. Het lukt mij 

goed om de groep bij elkaar te 

houden.  

Net voor we Rolde uitlopen is er 

een klein toneelstukje over een 

boer die de vrouwen stiekem wat 

koeken toesteekt. Hierdoor krijgen 

we nog meer de beleving van hoe 

het destijds moet zijn geweest.  

Later, bij een rustpunt in Balloo, 

wordt er opnieuw een stukje toneel 

gespeeld door twee vrouwen. Het 

geeft je nog meer een indruk hoe 

het er toen aan toeging.  

 

We vervolgen de weg en komen 

langs het Noord-Willemskanaal. Te 

bedenken dat wij dit nu overdag lo-

pen, de vrouwen in 1945 liepen het 

’s nachts. We lopen verder door het 

gehucht Vries, waar wij een lunch 

krijgen, inclusief vrijheidssoep. Wat 

er in die soep zit weet ik niet maar 

hij smaakt heerlijk. Tijdens deze 

rustpauze wordt er opnieuw een 

stukje gespeeld over het ‘stelen’ 

van een deken, wat wij ook tijdens 

de busrit hebben gehoord. Door 

het te zien wordt het verhaal nog 

levendiger, wat soms toch wat kip-

penvelmomenten oplevert.  

 

Het gaat nu op Glimmen aan, waar 

het platteland verwisseld wordt 

door bebouwing. De route is rede-

lijk rechttoe rechtaan. 

Bij onze laatste stop tussen Glim-

men en Haren is er opnieuw een 

toneelstuk. Dit wordt zo levensecht 

en krachtig voorgedragen dat ie-

dereen er stil van wordt.  

 

Nu nog 9 km te gaan voor wij onze 

‘vrijheid’ weer terug krijgen. Om 

18.00 uur komen wij, na 42 km, 

aan bij het Huis van Bewaring in 

Groningen.  

Als alle groepen gearriveerd zijn 

worden de Nederlandse, de Cana-

dese en de Poolse vlag, die de 

teamkapiteins de gehele tocht heb-

ben meegedragen, opgehangen. 

Iedere deelnemer krijgt een me-

daille en een zakje tulpen.  

Na een toespraak van de Commis-

saris van de Koning wordt er nog 

een groepsfoto gemaakt.  

 

Een indrukwekkende wandeling die 

ik zeker niet had willen missen.  

 

"Niemand heeft ooit van de vrou-

wenmars gehoord. De oorlog gaat 

niet alleen om mannen, om solda-

ten. Deze vrouwen speelden een 

hele belangrijke rol bij de bevrij-

ding van Nederland. Dat mogen we 

nooit vergeten." 

 

 

- Hennie Peeters- 



 

 

Helaas was het in 2020 niet mogelijk om een ‘normale’ Boslandtrail te organi-

seren, maar wel een alternatieve. Daaraan heb ik toen samen met 3 wandel-

maatjes deelgenomen en deze voor de 2e keer succesvol uitgewandeld. Dit 

jaar kregen wij (diegenen die hadden deelgenomen aan de alternatieve versie) 

het voorrecht om ons als eerste aan te melden voor de Boslandtrail 2021 – 4e 

editie. 

Boslandtrail vanuit Hechtel-Eksel 
25 september 

Op 1 januari ging de inschrijfperio-

de in en .… ik heb me direct aange-

meld na eerst met mijn wandel-

maatjes van vorig jaar te overleg-

gen voor welk tijdslot wij ons zou-

den inschrijven (normaliter start ie-

dereen tegelijk, maar vanwege co-

rona was er besloten om met tijd-

slots te gaan werken). 

 

En dan is het bijna zover. Na nog 

wat appcontact met elkaar blijkt 

dat er 2 helaas niet meekunnen 

vanwege blessures, dus zullen we 

met zijn tweeën gaan. Een paar 

dagen later vertelt Nineke dat Ma-

ria met ons mee gaat wandelen; ze 

heeft het startbewijs van Emmanu-

ëla over kunnen nemen. Het ziet er 

dus naar uit dat ik met 2 Belgische 

wandelaars op pad ga. 

 

Op zaterdag 25 september gaat 

mijn wekker om 04.30 uur af, pfff 

wat een tijd. Nadat ik mijn tas in 

orde heb gemaakt, brood ge-

smeerd en mijn ontbijt genuttigd 

heb met een bakje koffie, start ik 

rond 05.15 uur mijn bolide om naar 

Hechtel-Eksel te rijden waar de 

wandeltocht gaat plaatsvinden. Ik 

ga expres wat eerder omdat ik mijn 

startnummer nog moet ophalen. 

Rond 06.15 uur kom ik al aan op 

het grote parkeerterrein waar al 

meerdere auto’s staan. Dit zijn 

voornamelijk auto’s van de wande-

laars die de avond daarvoor al van 

start zijn gegaan voor de 75 of 100 

km.   

 

Om op de startweide te komen 

(waar je het startnummer moet op-

halen en waar de start/finish zal 

zijn), dient iedereen zijn Covid QR-

code te laten scannen voor toe-

gang. Dit is geen probleem, dus 

even laten scannen en in het don-

ker ca. 1 km wandelen richting de 

startweide. Ik neem mijn nummer 

en besteld T-shirt in ontvangst, 

speld het startnummer op mijn tas 

en wacht even op mijn Belgische 

wandelmaatje Nineke en op Maria. 

Tijdens deze wandeltocht wordt je 

tijd geregistreerd door middel van 

een kastje dat achter je startnum-

mer zit. Bij de start en op de con-

troleposten liggen matten die het 

kastje uitlezen en zo dus je tijd re-

gistreren. 

 

Het is 07.00 uur. Er wordt een wel-

komstwoordje door de organisatie 

gehouden en dan gaan we van 

start. We steken de weide over om 

daarna de bossen in te gaan. Ik 

ben blij dat ik toch mijn wandel-

vestje heb aangetrokken, het is 

toch nog een beetje fris zo in het 

donker. Wij hebben al direct wat 

herkenningspunten; vorig jaar heb-

ben wij hier ook gewandeld alleen 

dan in tegenovergestelde richting. 

Fijn om nu al te weten dat de route 

hier en daar wat anders zal zijn, 

want elk jaar hetzelfde .... 

 

Na veel geslinger door de bossen 

van het Bosland komen we aan bij 

‘In de Brand’, de grootste zandbak 

van Vlaanderen! 

Dit duinengebied 

dankt zijn naam 

aan het feit dat 

mensen hier 

vroeger hun 

brandhout kwa-

men halen. We 

gaan een trap af, 

struinen door het 

losse zand, wan-

delen weer de 

bossen in langs 

een militair com-

plex, dwarsen 

een gevaarlijke baan (heerlijk die 

Belgische taal) en na nog wat klim-

metjes en dalingen zien we een 

bord staan dat ons vertelt dat de 

eerste CP (controlepost) over 1 km 

is. Daar is er volop keuze aan ver-

snaperingen en drinken. Ik neem 

een lekker bakje koffie met een 

koek en wat fruit en voor later op 

de dag nog een flesje cola en een 

zakje zoute chips (zoals ik al zei, 

volop keuze dus). 

 

Na deze korte pauze weer op pad. 

Via de Hechtelse Duinen wandelen 

we richting de Hesterheide om daar 

over een viaduct de drukke snel-

weg N74 over te steken en daarna 

weer de bossen in te gaan. Tja, de 

omgeving heet hier niet voor niets 

Bosland. Een medewandelaar is zo 

aardig om een foto van ons te ma-

ken; toch altijd leuk om met je 

wandelmaatjes op de foto te gaan. 

Ondanks dat het nog wel wat be-

wolkt is (wat weer mooie luchten 

geeft) en de zon er soms door pro-

beert te komen, hebben wij al een 

hele tijd ons vest uit en wandelen 

we in het ‘Bosland’ T-shirt. We ko-

men aan bij de Begijnvijvers (op 24 

km) waar een kleine post is met …. 

een versnapering, namelijk wat 
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drinken en een mini donut, 

hmmmm dat gaat er wel in. 

En weer wandelen we verder door 

de schitterende bossen; de zon 

komt steeds meer tevoorschijn 

waardoor het wat warmer wordt.  

We komen aan bij de volgende 

controlepost bij het Dommelhuis in 

Peer; we hebben al 32 km afgelegd 

(we zijn pas 6.06 uur onderweg). 

Ook hier kunnen we genieten van 

een goed aanbod van versnaperin-

gen en drank. We eten ons eigen 

brood op en nemen wat te drinken 

en …. we gaan weer op pad, eens 

kijken wat ze nog meer voor ons in 

petto hebben. 

 

We lopen een stukje over een ver-

harde weg en gaan dan links. Hé, 

hier ken ik het nog van vorig jaar, 

hier loopt het Dommelpad, we zijn 

dus in de buurt van Neerpelt. Wat 

een verschil met vorig jaar, toen 

was het glibberen en glijden over 

dit pad omdat het erg nat was, 

maar vandaag …. zo droog als kurk 

en ik kan jullie vertellen dat dat 

toch wel wat fijner wandelt. In de-

ze Dommelvallei loopt ook een 

plankenpad waar de route van van-

daag ook over gaat. Dat loopt niet 

erg fijn omdat de planken in de 

lengte liggen in plaats van in de 

breedte, maar doordat er wat gaas 

over ligt is het toch nog enigszins 

te doen. 

 

Op 42 km komen wij de laatste 

controlepost aan (bij Sint-Oda). We 

zijn nu 8.20 uur onderweg, hebben 

er nog steeds zin in en hebben ook 

nog de ener-

gie. Na nog 

een korte 

pauze met de 

nodige ver-

snaperingen 

gaan we op 

pad voor het 

laatste deel 

van deze 

schitterende 

Boslandtrail. 

 

En dan is er 

weer akker-

land, dus een 

open gebied. 

Dan pas merk 

je dat de zon goed aanwezig is, 

ook nagenoeg geen wolken meer 

waardoor er een bijna strakke 

blauwe lucht boven ons is. In de 

verte zien we nog wel een hele ra-

re wolkenpartij, het lijkt wel op een 

rolwolk, erg apart om dat te zien. 

Wat verderop komen we langs een 

omheind terrein met heel veel var-

kens en veel biggetjes (waarvan 

een groot aantal net op dit mo-

ment aan het drinken is).  

 

Voordat wij er erg in hebben, zien 

we een bord staan met daarop de 

mededeling dat het nog 5 km tot 

de finish is, wauw wat gaan de tijd 

en de afstand snel. Voordat we de 

bossen in gaan, komen we weer 

een man samen met zijn hond 

‘Samson’ tegen die we al de gehele 

dag op diverse plaatsen hebben 

gezien. Hij, maar ook vele ande-

ren, zijn deelnemers aan het toe-

juichen dat ze toch een mooie 

prestatie aan het 

leveren zijn. Ge-

durende onze 

wandeling kijken 

wij regelmatig in 

de Boslandtrail-

app hoe ver 2 

andere Belgische 

wandelvrienden 

zijn met hun 

wandeltocht van 

100 km en dan 

zie je dat ze het 

beiden hebben 

gehaald, een dik-

ke proficiat voor 

hen beiden. 

Wij wandelen de laatste 5 km weer 

door de mooie groene bossen van 

het Bosland en dan ... dan is daar 

de Winnerwei met de finish in 

zicht. Er staan diverse mensen 

langs de lijn om iedereen, maar 

dan ook echt iedereen, al te felici-

teren met het behalen van de ge-

wandelde afstand. Ook een paar 

dames verkleed als een soort 

Thea’s (zonder Theo maar wel met 

de tandjes in) met trommels en 

dezelfde kostuums. Zij staan er elk 

jaar maar steeds weer anders uit-

gedost, erg leuk dit.  

 

Na 10.11 uur wandelen ook wij de 

finish over en hebben wij de 50 km 

zonder problemen volbracht. Zo 

trots op onszelf dat het weer is ge-

lukt en zelfs stukken sneller dan 

vorig jaar. 

We drinken met onze 100 km-

finishers Kurt en Chris nog een 

drankje en stappen dan in de auto 

om naar huis te rijden en daar te-

rug te kijken op weer een geslaag-

de wandeltocht. 

En volgend jaar … ja dan ga ik ze-

ker nog een keer deze uitdaging 

aan. 

 

Ik weet zeker dat er onder onze 

OLAT-leden diverse wandelaars zijn 

die deze wandeling ook zeer zeker 

kunnen en zullen waarderen. Daar-

om wil ik ze ‘uitdagen’ om zich 

voor volgend jaar ook in te schrij-

ven. Meer informatie vind je op 

www.boslandtrail.be. 

 

 

-Ankie van Boxtel- 



 

 

Dag 1: Hemavan – Syterskalet 

bivak, 13 km 

Na twee saaie dagen wachten tot 

mijn rugzak net als ik in Umeå 

aankomt, reis ik door naar Hema-

van. Een vijf uur lange busrit later 

stap ik uit bij een winkelcentrum. 

Een beetje gespannen, zoals altijd 

tijdens het reizen. 

Pas op de trail zelf kom ik tot rust. 

Ik verspil geen tijd en klim over 

een slingerende weg langs houten 

huizen en vakantiewoningen om-

hoog naar het bezoekerscentrum  

met zijn opvallende gouden koepel.  

 

Ik voel mijn lijf ontspannen; on-

danks het gewicht van mijn rugzak 

voel ik me licht als een veertje. 

Eindelijk, ik mag weer. Door corona 

heeft het reizen bijna twee jaar stil 

gelegen en ik ben er hard aan toe 

weer een trektocht te maken. Even 

geen mondkapjes, geen berichten 

over ziekenhuizen, sterfgevallen en 

anti-vaxxers. Even doen alsof alles 

normaal is.  

Met verende pas loop ik onder de 

houten poort door die het begin 

van de Kungsleden aankondigt en 

begin te klimmen over een brede 

grindweg. De bergen rond Hema-

van zijn bezaaid met skipistes en ik 

moet naar de top ervan. Bij een 

splitsing waar een ander pad be-

gint, is een uitzichtpunt dat uitkijkt 

op een waterval in de diepte.  

 

Na een korte pauze klim ik verder 

omhoog door het berkenbos, nu 

over een lekker smal wandelpad. Ik 

zweet. Het is een prachtige dag, 

zonnig en helder. Zo nu en dan zijn 

er houten plankieren over natte 

grond en beekjes stromen met vro-

lijke willekeur door het landschap. 

Steeds hoger kom ik, bomen ma-

ken plaats voor laag struikgewas, 

het land wordt wilder. Na een laat-

ste skilift laat ik Hemavan achter 

me.  

Als ik omkijk, strekt water van 

Ahasjön zich voor me uit. Vooruit 

zijn bergen, met al een enkel 

sneeuwveld. Alle stress van het rei-

zen valt van me af. Dit is mijn 

landschap. Hier ben ik thuis. Op 

een trail, het ene geweldige uitzicht 

na het andere. Ik voel me gelukkig. 

Wat een prachtig begin van de 

Kungsleden.  

 

De markeringen zijn niet te missen, 

oranje stippen op de rotsen of als 

brede band om een boom. De hoge 

palen met de rode kruizen van de 

winterroute staan parallel aan het 

pad met in de zomer onmogelijke 

rechte lijnen.  

Bij een beek vind ik een T-shirt. 

Het is van erg goede kwaliteit en 

lekker dun. Ik neem het mee, er is 

50% kans dat de eigenaar dezelfde 

kant op gaat als ik. En zo niet, dan 

heb ik er een goed shirt bij.  

 

De route golft op en neer, geflan-

keerd door oranje stippen. Zo vlak 

bij Hemavan kom ik veel dagjes-

mensen tegen, sommigen zijn lui 

met de skilift omhoog gegaan of 

zijn ernaar onderweg. Later wordt 

het minder.  

Dan komt me een Zweedse tege-

moet, Lotte, die op zoek is naar 

haar shirt. Ze is blij verrast als ik 

haar het shirt meteen terug kan 

geven. Zij en haar wandelmaat lo-

pen niet verder dan Syterstugan, 

de tweede hut vanaf Hemavan, 

omdat hij knieproblemen heeft. Ik 

wandel verder en begin mijn voe-

ten te voelen, die hard moeten 

werken met het extra gewicht van 

mijn rugzak erbij. Dan komt geluk-

kig Viterskalsstugan in zicht, de 

eerste hut op de Kungsleden. Het 

is een verzameling bruine gebou-

wen met een vlag van de STF, de 

Zweedse toeristenvereniging, er-

naast.  

Donkerbruine hutten flankeren het 

pad, een om in te slapen, een om 

in te koken en op te warmen en 

een eindje verderop de latrines.  

Ik rust uit in de beschutting van 

een grote rots en vul mijn literfles 

in de beek met heerlijk koel water. 

Daarna loop ik verder, want in 

Zweden geldt het allemansrätten, 

het recht op wildkamperen, en ik 

wil niet mijn eerste nacht op de 

trail al bij een hut doorbrengen.  

 

Boomloze hoogvlakten waar rendieren grazen, glooiende bergen 

met een toefje sneeuw, heldere beken waar je zo uit kunt drinken 

en spectaculaire watervallen. De Kungsleden (het Koningspad) in 

Zweden is een trail van 413 km van Hemavan naar Abisko.  

Een prachtig avontuur door een afwisselend landschap.  

Op avontuur boven de poolcirkel 
Kungsleden (deel 1) 
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Een kilometer verder draai ik de 

vallei Syterskalet in, een U-vormig 

gletsjerdal met aan weerszijden 

hoog oprijzende bergen, de Norra 

Storfjället. Een aantrekkelijke ri-

vier, de Syterbäcken, slingert door 

zonbeschenen, felgroen gras.  

Een dreigende, donkere lucht in de 

verte verhoogt de schoonheid van 

deze plek. Net aan het begin van 

de vallei is een brug naar een 

prachtig gelegen open veld. Meer 

dan een latrine is er niet en meer 

heb ik ook niet nodig. Er staan een 

paar tenten, maar niet zoveel en 

niet zo dicht opeen dat het druk 

voelt. Ik zet mijn eigen tentje op 

langs het murmelende water en 

kruip mijn slaapzak in zodra de zon 

achter de bergen verdwijnt en het 

behoorlijk afkoelt.  

 

Dag 2: Syterskalet bivak – 

Tärnasjöstugorna bivak, 25 km 

Wolken hangen laag over de Syter-

toppen en geven de vallei een 

somber aanzien.  

Ik ben vroeg wakker en begin om 

07.15 uur te lopen. Ik volg het pad 

tussen de steile bergwanden van 

Syterskalet door, terwijl in de laag-

te de Syterbäcken rustig doorkab-

belt.  

Plotseling klinkt er gemauw van 

een roofvogel. Hij vliegt over me 

heen alsof hij zijn territorium ver-

dedigt, gelukkig zonder kamikaze-

duiken naar mijn hoofd. Even later 

zie ik een tweede, iets verderop. 

Ze volgen me ruim een kwartier, 

me vanaf een rots steeds goed in 

de gaten houdend, daarna laten ze 

me weer met rust.  

Ik klim de vallei uit naar de nood-

shelter Syterskalet, waar ik even 

rust. Het is een klein gebouwtje 

met een halletje en een kamer met 

een kachel, noodvoorraad hout en 

twee bedden. Iemand heeft een ul-

tralichte donzen jas achtergelaten, 

helaas is het niet mijn maat. Ik hijs 

mijn rugzak weer om en trek ver-

der, terugkijkend naar de indruk-

wekkende Sytertoppen waar nog 

sneeuw ligt.  

Bij een beek staan drie rode ten-

ten, zonder mensen erbij. De och-

tend vordert al flink, zou dit een 

basiskamp zijn? Jagers of vissers? 

Ik klim omhoog langs de Vue-

kienaesie en in de schaduw van de 

top zie ik mijn eerste rendieren. 

Ver weg, weliswaar, maar toch. 

Een gezin klimt omhoog en we be-

groeten elkaar met het Zweedse 

‘hejhej’. Pas als de vrouw tegen 

haar zoon iets in het Nederlands 

zegt, hebben we door dat het ook 

goedemorgen had mogen wezen. 

Ik daal af naar de Svärfarbäcken 

met zijn indrukwekkende stroom-

versnellingen en de hut 

Syterstugan er vlak achter.  

Bij een picknickbank doe ik mijn 

rugzak af en bereid wat trailmix als 

lunch, mijn eigen mix van Brinta, 

melkpoeder, rozijnen, noten en 

M&M’s. Het ziet eruit als behang-

lijm, maar smaakt best lekker. 

 

Vanaf de latrines zijn er weer de 

vertrouwde oranje stippen, deson-

danks twijfel ik of ik wel goed zit. 

Komt de route wel overeen met de 

kaart? En waar kwamen die twee 

meiden vandaan, ergens links van 

de hut? Ik zet de twijfels uit mijn 

hoofd, want ik ga hoe dan ook de 

goede kant op. Later hoor ik van 

twee Slovenen dat ze hier inder-

daad verkeerd zijn gelopen en na 

een dag wandelen in een dorp uit-

kwamen. Ze moesten een taxi naar 

Hemavan nemen en weer opnieuw 

beginnen. Balen! 

Ik volg het pad door laag struikge-

was en omlaag door berkenbos.  

In de diepte verschijnt een dal met 

tientallen meren. Het is schitte-

rend. Talloze bruggen die lekker 

meeveren brengen me van het ene 

meer naar het andere, of is het al-

lemaal Njallapliehkie? Het uitzicht 

op de bergen, die fraai in het water 

spiegelen, is in ieder geval specta-

culair.  

De oudere houten bruggen worden 

vervangen door staal en bij de 
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laatste liggen de stalen palen en 

panelen al klaar. Ik begin mijn 

voeten weer te voelen en las een 

korte rustpauze in.  

Wanneer ik verder ga, volgt er een 

lang stuk langs de oever van de 

Tärnasjön. Het is nog maar negen 

kilometer naar de volgende hut, 

maar voelt als het dubbele en elke 

stap doet pijn. Dat vreet energie 

en mijn humeur is wel eens beter 

geweest.  

 

Ik begin weer wandelaars tegen te 

komen, nu meer backpackers dan 

dagjesmensen. En wat ben ik blij 

met de plankieren. Even hoef ik me 

niet druk te maken om rotsen en 

boomwortels.  

Het berkenbos omhult me als een 

deken, neemt alle besef van tijd en 

vooruitgang weg. Een wandelaar 

geeft aan dat het nog één kilome-

ter is naar de hut, weer voelt het 

als een eeuwigheid. En plotseling 

wijkt het bos en onthult een fraaie 

hut, waar een flink aantal wande-

laars wacht tot de stugvärd, de 

hutwaard, terug is van zijn dag-

wandeling. Oorspronkelijk wilde ik 

doorlopen en wildkamperen, maar 

'body says no' en vandaag luister 

ik voor de verandering eens naar 

mijn lichaam.  

 

Een eind van de hut zet ik mijn 

tent op in een berkenbos, ver weg 

genoeg om me alleen te voelen en 

toch niet meer dan vijf minuten lo-

pen naar de latrine, de laatste luxe 

waar ik moeilijk afscheid van kan 

nemen. Ik was mijn voeten en kle-

ren in de beek en zit met de ande-

re wandelaars 

op de veran-

da. Er zijn 

verrassend 

veel Neder-

landers en ie-

dereen heeft 

het over de 

regen die 

vannacht en 

morgen wordt 

voorspeld. 

Meerdere 

wandelaars 

boeken nog 

snel een bed 

en plannen 

een rustdag.  

 

Dag 3: Tärnasjöstugorna bivak 

- Servestugan, 14 km 

De verwachte regen is vannacht 

uitgebleven en ik pak mijn tent 

droog in. Maar net wanneer ik be-

gin te lopen, begint het te mieze-

ren. Ik trek mijn jas aan, maar 

vind het nog niet erg genoeg voor 

een regenbroek, een besluit waar 

ik later spijt van zal krijgen. Waar 

vanaf de hut de Kungsleden verder 

gaat, is niet in één oogopslag dui-

delijk. Langs de beek waar ik al 

een paar keer water heb gehaald, 

loopt een pad met de inmiddels 

vertrouwde oranje markeringen. 

Alleen een klein, aan een witte 

berk gespijkerd bordje 'nej/no 

Serve' wijst erop dat het hier niet 

om de Kungsleden gaat. De juiste 

route wordt met een houten pijl 

aangeduid en is verder alleen met 

de rode kruizen van de winterroute 

gemarkeerd. Verschillende wande-

laars liepen hier verkeerd, hoor ik 

later, en kwamen daar pas vele ki-

lometers later achter. Ik loop ge-

lukkig wel in één keer goed en stijg 

langzaam tot boven de boomgrens. 

Er komt me een aantal mensen te-

gemoet en drie meiden halen me 

in, van top tot teen ingepakt in re-

genkleding.  

Mijn voeten zijn inmiddels kletsnat, 

dus de vele plassen op het pad 

maken me niet veel meer uit. Het 

is makkelijk lopen, zonder veel 

boomwortels of rotsen, maar door 

de aanhoudende wind en regen zie 

ik minder van de omgeving dan ik 

zou willen.  

Vogels maken zich uit de voeten, 

sneeuwhoenders of patrijzen? Ik 

sta er niet voor stil en mijn camera 

blijft veilig in zijn drybag. Ik geniet 

van de heuvels, grijze silhouetten 

die in elkaar overlopen. Ik begin 

honger te krijgen, maar negeer 

mijn lijf. Inmiddels ben ik nat tot 

op mijn ondergoed en word lang-

zaam kouder. 

Tot mijn grote verbazing verschijnt 

over de top van een heuvel een 

hut, Servestugan. Wat snel! Maar 

als ik op mijn horloge kijk, zie ik 

dat ik al bijna vijf uur aan het lo-

pen ben. In de wind en regen ben 

ik alle besef van tijd verloren en de 

dag is als een waas aan me voorbij 

gegaan.  

Met andere druipende wandelaars 

meld ik me in de hut. Er is geen 

denken aan om nu nog verder te 

gaan. Ik zet mijn schoenen in de 

droogkamer en hang mijn shirt en 

broek aan een rek in de huiskamer 

boven het fornuis, dat een heerlijk 

warme gloed uitstraalt. Langzaam 

warm ik weer op en breng de mid-

dag pratend met andere wande-

laars door, terwijl de regen tegen 

de ramen slaat.  

 

 

-Rinda Scheltens- 

(wordt vervolgd) 

Jakkvikk 
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Op de website van OLAT staat een kalender die steeds aangepast wordt.  

Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws. 

AGENDA CLUBKAMPIOENSCHAP NOVEMBER / DECEMBER 

Datum Plaats Organisatie Afstand Start Punten Bonus 

5-nov Boxtel Nacht van OLAT 110 -80 km 20.00 -23.00 500-360 

7-nov Rotterdam  RWV, Langepad 5-10 km 11.00 bof3/p.a schema 

12-nov Hengelo Stg Kennedymars Hengelo 80-60 km 23.00  360-250   

19 tm 28 nov 4e virtuele tocht Stg Je grenzen Verleggen 110-80 km Zelf te bepalen 500-360   

21-nov Rotterdam  RWV, Langepad  5-10 km 11.00 bof3/p.a schema 

5-dec Rotterdam  RWV, Langepad  5-10 km 11.00 bof3/p.a schema 

STAND CLUBKAMPIOENSCHAP PER 20 OKTOBER 

1 1   Jan Dinnissen 7033 15 M 18 13   Jan Sinot 1862 4 M 

 

2   1 
Rageni Goeptar-
Sewnarain 

6933 15 V 19 14   Johan Rommers 1800 5 M 

3   2 Anita Pepers 5760 13 V 19   6 Petra Rommers 1800 5 V 

4   3 
Jacqueline van 
Drongelen 

4280 9 V 19 15   René Suppers 1800 5 M 

5 2   Rino Hamelink 4027 10 M 22 16   Roelof Otten 1437 2 M 

6 3   David Vos 3600 10 M 23 17   Paul Jansen  811 2 M 

7 4   Patrick Nijssen 3468 8 M 24 18   Huub Janssen 776 1 M 

8 5   Hans van Heeswijk 3240 9 M 25 19   Marco van Heel 720 2 M 

9 6   Rob van Stuivenberg 3155 7 M 25 19   Frank Marchand 720 2 M 

10 7   Arie Kandelaars 2574 5 M 27 21   Kees Bierbooms  610 1 M 

11 8   
Adriaan van den 
Dool 

2520 7 M 28 22   Jan Willem Vogels 500 1 M 

11   4 Marleen Ramakers 2520 7 V 29 23   Jack Kessels 452 1 M 

13 9   Ad Bijnen 2136 6 M 30   7 
Wilke van Gurp-
Steenbakkers 

360 1 V 

14 10   Remy van den Brand 2042 3 M 30 24   Theo Martens 360 1 M 

15 11   Marcel van Tulden 2014 4 M 30 24   Peter Verbaarschot 360 1 M 

16 12   Adrie Ros 1877 3 M 33 26   Erik Dikken  40 1 M 

17   5 Hanny Klumpkens 1868 4 V        

IWE 9 oktober: start 100 EM en 50 km 
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Wil jij ook meer bos in Nederland? Mensen komen 

naar het bos om bijvoorbeeld te luisteren naar de vo-

gels en de hond uit te laten (en te wandelen! Red.). 

En kinderen kunnen vrolijk spelen in de speelbossen. 

In november 2020 startte De Evangelische Omroep 

(EO) de campagne Nederland plant bomen. Jij kunt 

helpen door een of meerdere bomen te doneren voor 

nieuw bos o.a. in Noord-Brabant. Voor €7,50 per 

boom plant Staatsbosbeheer uit jouw naam de boom 

in een van de bossen. Doe je mee? Doneer dan nu! 

  

Noord-Brabant kent veel natuurgebieden. Van weidse 

heidevelden, uitgestrekte bossen en bijzondere water-

gebieden. Er zijn maar liefst 4 nationale parken die 

(deels) binnen de provinciegrenzen liggen: de Bies-

bosch, de Groote Peel, de Loonse en Drunense Duinen 

en Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. In veel 

van de natuurgebieden kan je heerlijk wandelen, fiet-

sen, paardrijden en natuurlijk genieten van de prach-

tige natuur. Zo vind je in de Loonse en Drunense Dui-

nen bos, heide en vooral veel zand. Het is een van de 

grootste stuifzandgebieden van West-Europa. Het 

Groene Woud, midden in Noord-Brabant, bestaat uit 

prachtige natte natuur met een heel eigen karakter, 

zoals natuurgebied De Geelders, tussen Schijndel en 

Boxtel. Het bestaat afwisselend uit vochtig bos met 

meanderende beken, stukjes heide en kleine weidege-

bieden. De rijkdom aan planten en vogels is al net zo 

afwisselend. De kenmerkende hoogteverschillen van 

de Brabantse Wal, die zijn ontstaan in de laatste IJs-

tijd, herbergen o.a. klei-, en zandgronden, bossen en 

heidevelden, polderlandschappen en zoet en zout wa-

ter. Dankzij deze grote verscheidenheid is de Bra-

bantse Wal leefgebied voor vele soorten planten en 

dieren. 

  

De bomen in alle bossen dragen niet alleen bij aan de 

biodiversiteit. Ze halen ook CO2 uit de lucht en zetten 

die om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en 

wortels). De zuurstof geven ze af aan de lucht. Een 

gemiddelde boom slaat circa 20 kilo CO2 per jaar op. 

Dat is een belangrijke bijdrage aan het reduceren van 

de CO2 in de atmosfeer en het verminderen van de 

opwarming van de aarde. 

  

Help mee om meer bossen aan te leggen in Nederland 

en doneer voor de aanplant 

van nieuwe bomen in Noord-

Brabant.  

Wil je meer weten over de 

actuele stand va de campag-

ne? Kijk dan op: 

https://www.buitenfonds.nl/

crowdfunding/projecten/

project/noord_brabant  

De winterserietochten van OLAT gaan altijd zoveel 

mogelijk over onverharde paden en stille weggetjes. 

De routes zijn duidelijk uitgepijld en daarnaast krijgt 

u een routebeschrijving mee waarvan de nummers 

corresponderen met die op de pijlen.  

 

Verspreid over de routes zijn altijd meerdere wagen-

rustposten aanwezig, indien mogelijk met toiletvoor-

ziening; op de langere afstanden is ook horeca opge-

nomen in het parcours.  

 

Nordic Walkers zijn welkom op alle afstanden. 
 

NIEUWS 

Actuele informatie: www.olat.nl/activiteiten 
 

Afstanden Starttijden 

40 km 08.00-09.00 uur 

30 km 08.00-10.00 uur 

20 km 08.00-11.30 uur 

15 km 08.00-12.00 uur 

10 km 08.00-12.30 uur 
 

Inschrijfgeld 10 km €5,00 

 15 km €5,50 

 20 km €6,00 

 30 km €6,50 

 40 km €7,00 

Bij het inschrijfgeld is de verzorging op de wagen-

rusten (koffie, thee, koek, bouillon, etc.) inbegrepen. 
 

Korting 

OLAT-leden €2,50 op vertoon lidmaatschapskaart 

Bondsleden €1,00 op vertoon lidmaatschapskaart 

Voor elke startplaats krijgt u een sticker voor uw 

wandelboekje. 
 

Informatie Joop Wesseling  06-53909953 

 dagtochten@olat.nl www.olat.nl 

AGENDA 

Datum Startpunt 

Zondag 

21 november 

5466 PE  Eerde 

De Brink 

Sint Antoniusplein 7 

Zondag 

12 december 

5592 EE  Boskant 

De Vriendschap 

Pastoor Teurlingsstraat 30 

Zondag 

16 januari 2022 

5431 EB Cuijk 

Café De Posthoorn 

Maasstraat 1 
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Op dinsdag om de 14 dagen wandelt een groep en-

thousiaste OLAT-leden een route van ongeveer 20 

km in de mooie natuur van de Kempen, de Meierij of 

de Peel. Incidenteel gaan we wat verder van huis en 

wandelen we in het grensgebied met Limburg, Gel-

derland, in West Brabant of net over de grens in Bel-

gië. De routes worden door de wandelaars zelf uitge-

zet. 

De start is stipt om 10.00 uur. Het startadres is al 

eerder open voor een kopje koffie of thee. Over het 

algemeen is de lunchpauze in een horecagelegenheid 

waar we soms ook ons eigen brood mogen opeten. 

Is dit daar niet toegestaan, dan houden we een extra 

pauze onderweg. Omstreeks 15.30 uur zijn we weer 

terug op het startadres. 

 

Deelname staat open voor alle OLAT-leden. Er zijn 

geen kosten aan verbonden, uitgezonderd de con-

sumpties die je gebruikt. Ben je geen lid en wil je 

een keer meelopen, dan ben je van harte welkom. 

Het is wel gebruikelijk dat je na 2x lid wordt van 

OLAT. Deelname is voor eigen risico. Aan- of afmel-

den is niet nodig. Er mogen géén honden meelopen. 

 

Informatie 

Voor nadere informatie: www.olat.nl of via onder-

staande commissieleden: 

Myriam van den Berg (coörd.) 06-11838445 

Ankie van Boxtel (lid)  06-27237862 

Pieter van Doorn (lid)  06-52373639 

Laurens van Hulsel (lid) 06-48270538 

Ton Vissers (lid)  06-82829181 

e-mail: wod@olat.nl 

 

Iedere dinsdag vertrekt in Sint-Oedenrode een en-

thousiaste groep wandelaars voor een tocht van 

circa 8 of 10 km. Iedereen loopt in zijn eigen tempo 

aan de hand van een routebeschrijving.  

Gestart wordt beurtelings vanuit het centrum en de 

drie kerkdorpen van Sint-Oedenrode: 

Den Toel  Pastoor Smitsstraat 4, Olland 

De Beckart  Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel 

De Vriendschap Pastoor Teurlingsstraat 30, 

   Boskant 

Oud Rooy  Markt 13, Sint-Oedenrode 

Bij een 5de dinsdag van de maand is de start vanuit 

wisselende locaties. 

In de zomer (t/m 26 okt.) starten we om 09.30 uur. 

Vanaf 2 nov. tot 5 april 2022 vertrekken we om 

10.00 uur. 
 

Deelname is voor OLAT-leden gratis. Niet-leden 

mogen het meewandelen enkele keren uitproberen 

om OLAT beter te leren kennen.  

Iedereen wandelt mee voor eigen risico. 

 

Routebeschrijvingen en informatie:  

rooisew@olat.nl. 
 

Informatie 

Johan van de Sande 06-22304965 

Peter van de Laar  0413-474759 

Betsie van Mil  0413-475454 

AGENDA 

Datum Route Startpunt 

16 nov. 

2) 

Huis ter Heide 

en de Loonse 

Hoek 

cafe 't Maoske 

Middelstraat 24, 

5176 NJ  De Moer 

30 nov. 

1) 

Uit en thuis bij 

Moeke 

P-plaats bij Moeke 

De Pettelaarse Schans 1 

5216 CG  ‘s-Hertogenbosch 

14 dec. 

3) 

Tussen Run en 

Gender 

De Höllekes 

Korte Kerkstraat 7a, 

5524 AX  Steensel 

28 dec. 

2) 

Een stukje 

historie van 

Knegsel 

t Dorpsgenot, 

Toterfout 13a, 

5507 RD  Veldhoven 

1) pauze in andere horeca 

2) pauze op startadres 

3) geen horecapauze 

AGENDA 

Datum Startpunt 

9 november De Beckart 

16 november De Vriendschap 

23 november Oud Rooy 

30 november 
Café Restaurant De Zwaan 

Markt 9, 5691 AR in Son 

7 december Den Toel 

14 december De Beckart 
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OLAT Wandelgroep Oirschot (OWO) heeft zijn 5-jarig 

bestaan al achter de rug. 

 

OWO wandelt binnen de gemeente Oirschot en directe 

omgeving, in de zomerperiode op woensdagavond en 

zondagmorgen en in de winterperiode alleen op zon-

dagmorgen.  

 

Er wordt in 2 groepen gelopen: een 5+ groep (iets 

meer dan 5 km gemiddeld per uur) en een 6- groep 

(bijna 6 km gemiddeld per uur), volgens het principe 

‘samen uit, samen thuis’. 

 

Deelname staat open voor alle OLAT-leden en ook 

voor niet-leden, die zo OLAT kunnen leren kennen. 

Deelname is voor OLAT-leden gratis. Niet-leden kun-

nen 3x gratis deelnemen. 

 

De invulling vindt plaats in samenwerking met hore-

cagelegenheid Dinercafé ‘t Kroegskse. 

 

Vertreklocatie 

Dinercafé ‘t Kroegske, Spoordonkseweg 80 

5688 KE Oirschot 

 

Vertrektijden 

Gehele jaar   zondag 09.30 uur 

vanaf 31/3 t/m 1/9 woensdag 19.00 uur 

Als er een OLAT-winterserietocht is, vervalt de wan-

deling in Oirschot, maar kan worden deelgenomen 

aan deze tocht. 

 

Afstand   ca. 12 km 

 

De wandelroute is telkens wisselend in een van de na-

tuurgebieden c.q. delen van de gemeente Oirschot of 

directe omgeving. Minimaal een keer per maand 

wordt gestart vanuit een andere horecalocatie in de 

regio. 

De te lopen route en startlocatie worden gepubliceerd 

op de OLAT–website en wekelijks vooraf per e-mail 

beschikbaar gesteld (route in gpx-formaat) voor ge-

bruik in een wandelapp of gps-apparaat. 

 

Aanmelden voor de mailinglijst/meer informatie 

e-mail:  oirschot@olat.nl 

Marian van Son 06-12160535 

Harrie Paulissen 06-53749249 

OLAT Wandelgroep Hilvarenbeek (OWH) is een nieuw 

initiatief. Op zondag 26 september 2021 is een groep 

enthousiaste wandelaars van start gegaan. In het eer-

ste jaar zal met de deelnemers de formule ingevuld 

worden. Daarbij fungeert Wandelgroep Oirschot als 

voorbeeld. 

 

OWH wandelt binnen de gemeente Hilvarenbeek en 

directe omgeving. Vooralsnog wordt in 2022 alleen op 

zondagmorgen gelopen. Mogelijk dat hier vanaf april 

2022 een doordeweekse variant aan toegevoegd 

wordt. 

 

Er wordt in 2 groepen gelopen: een ‘rustige’ groep en 

een ‘snellere’ groep, volgens het principe ‘samen uit, 

samen thuis’. 

 

Deelname staat in dit eerste jaar open voor elke geïn-

teresseerde wandelaar. Deelname is gratis. Van actie-

ve deelnemers wordt verwacht dat ze na verloop van 

tijd lid van OLAT worden. 

 

Vertreklocatie 

OWH heeft als uitvalsbasis café De Gouden Carolus, 

Gelderstraat 20, 5081 AC in Hilvarenbeek, van waar-

uit ze regelmatig start. OWH zal daarnaast ook star-

ten vanuit horecalocaties in de omliggende kerkdor-

pen van de gemeente en incidenteel buiten de ge-

meente. 

 

Vertrektijd 

Gehele jaar  zondagmorgen 09.30 uur 

Als er een OLAT-winterserietocht is, vervalt de wan-

deling op zondag en kan worden deelgenomen aan 

deze tocht.  

 

Afstand  ca. 12 km 

 

De wandelroute is telkens wisselend in een van de na-

tuurgebieden c.q. delen van de gemeente Hilvaren-

beek of directe omgeving, vanaf een horecagelegen-

heid.  

 

De te lopen route en startlocatie worden gepubliceerd 

op de OLAT–website en wekelijks vooraf per e-mail 

beschikbaar gesteld (route in gpx-formaat) voor ge-

bruik in een wandelapp of gps-apparaat. Daarnaast 

gebruikt OWH een WhatsApp groep voor actieve com-

municatie met de deelnemers. 

 

Aanmelden voor de mailinglijst en WhatsApp-

groep/meer informatie 

e-mail:   hilvarenbeek@olat.nl 

Corline Schellekens 06-11222314 

Carry Damen  06-11498158 

Harrie Paulissen  06-53749249 
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De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede 

gezondheid kunnen vieren. 

NOVEMBER 

16 Jago Mulder Kaatsheuvel 

16 Leo Sanders Sint-Oedenrode 

17 Jan van Houtum Heeswijk-Dinther 

18 Bertine van Dijk 
Sint-
Michielsgestel 

18 Erik de Jong Eindhoven 

18 Jose Lathouwers Sint-Oedenrode 

18 Hans van Rossum Sint-Oedenrode 

19 Jan Vermulst Boxtel 

20 Pascalle de Brouwer Tilburg 

20 Rini Groeneveld 's-Hertogenbosch 

20 Niels van de Vondervoort Oirschot 

21 Danielle Piscaer Oirschot 

21 Mieke van Tiel Sint-Oedenrode 

22 Gemma van Elk Best 

22 Willy de Haas Helmond 

22 Toos der Kinderen-Manders Nuenen 

22 Johan Minneboo Sint-Oedenrode 

23 Renee van Dam Eindhoven 

23 Ton Geers Son en Breugel 

23 Frans de Wit Waalre 

25 Jannie de Kruijk-de Zeeuw Lexmond 

25 Martin Vera Best 

26 Peter van Asseldonk Veghel 

26 Hans de Graaf Meeuwen 

26 Johan van der Valk Heeswijk-Dinther 

27 Thea Koolen Nederweert 

27 Henk Treur Geldrop 

29 Kees van der Aa Veldhoven 

29 Jet Dreesen Eindhoven 

29 Jan Verhagen Sint-Oedenrode 

DECEMBER 

1 Joke de Bruin Sint-Oedenrode 

1 Nellie van Grimbergen Heusden 

1 Leny van Berkel-van Acht Sint-Oedenrode 

1 
Els van der Valk-
Snepvangers 

Heeswijk-Dinther 

2 Henrie Claassen Helmond 

2 Inge Mol-van Egmond Breda 

2 Pieter van de Mortel Deurne 

3 Isis la Croix Nijmegen 

4 Jan van Eck Sint-Oedenrode 

4 Jos Kuijer Gendt 

4 Anneke Lieven 's-Hertogenbosch 

4 Agnes van Nunen Veghel 

4 Hugo Prinsen Valkenswaard 

6 Betsie Geerts Gemonde 

7 Wilhelmien de Koning Veghel 

8 Frans van den Boom Eindhoven 

8 Marianne van Dijck Wijk en Aalburg 

8 Ferry van Loon Goirle 

9 Wil van Coenen 's-Hertogenbosch 

9 Corry van der Heijden Sint-Oedenrode 

9 Wim van de Meugheuvel Sint-Oedenrode 

9 Harry Timmermans Sint-Oedenrode 

10 Ton Bongers Stramproy 

10 Theo Martens Liempde 

10 Janus van de Sande Oirschot 

10 Christ Vorstenbosch Oisterwijk 

12 Martien Baselmans Sint-Oedenrode 

12 Wil van den Broek Sint-Oedenrode 

12 Ger Heupink Lieshout 

13 Els van Acht Sint-Oedenrode 

13 Adrie Ros Bergen op Zoom 

13 Jan Swinkels Son en Breugel 

14 Kasper Tersmette Sint-Oedenrode 

14 Noud Wijn Eindhoven 

15 Jo van den Akker Heesch 

15 Piet van Bommel Tilburg 

15 Jacqueline Rooijackers Deurne 

15 Jelte van der Zee Vleuten 



 

 

 

Jet Dreesen 

Groot Paradijs 29 

5611 KA  Eindhoven 

040-2903060 

leden@olat.nl 

 

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de 

ledenadministratie. 

Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde 

bedragen zijn ontvangen. 

Om in aanmerking te komen voor korting op het 

inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk 

uw ledenpas te tonen bij de inschrijving. 

 
 

AANMELDINGEN 

Mevr. Carry Damen, Hilvarenbeek 

Dhr. Marcel Kaptein, Dordrecht 

Mevr. Sandra Havik, Hardinxveld-Giessendam 

Mevr. Brigit Moonen, Hilvarenbeek 

Dhr. en Mevr. Jan en Jacqueline Rooijackers,  

  Deurne 

  

wsv OLAT 
Opgericht 23 november 1967 

te Sint-Oedenrode 

Lid van KWBN (Koninklijke 

Wandel Bond Nederland) 

Aangesloten bij: 

Atletiekunie 

wandelgidsen en OLAT shirts/caps zijn te 

bestellen in de OLAT Boetiek  

boetiek@olat.nl of bij het startbureau 

IN MEMORIAM 

Op zaterdag 16 oktober jl. is Ben Snijders uit 

Helmond op 71-jarige leeftijd overleden. 

Ben was sinds oktober 2016 lid van OLAT. Met 

grote regelmaat was hij aanwezig bij Wandelen 

op Dinsdag. Vaak liep hij achterin de groep, waar 

hij graag een gesprekje aanknoopte met mede-

wandelaars. 

Maar je zag hem 

zeker ook bij an-

dere OLAT-

activiteiten. Bij de 

Adventure Store-

tocht vanuit Hel-

mond op 3 okto-

ber jl. heeft me-

nigeen nog een 

praatje met hem 

gemaakt. Hij was 

blij te kunnen ver-

tellen dat hij her-

stellende was van 

een ernstige ziek-

te. Dat een fatale 

val hem noodlottig 

werd, had hij 

nooit kunnen 

voorzien. 

Ben, rust in vrede. 
 

Bestuur OLAT 

Commissie WoD 



 

 


